
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers:  Bert, Robert, 

Els, Nel,  Marijke en Pier 

 

 

 

 

 

                                                              

Begeleiders:           

Henriëtte, Frank en 

Tineke 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 5 september 2014. 

 

Vertrek 13.00 uur uit Arnhem met Pier en Marijke. In Veenendaal  stappen Robert en Nel in. 

We zijn  om 15.00 uur  in Otterlo. We hebben een mooi huis : “De Lariks”. We gaan de 

kamers verdelen en om half 4 komt Bert die door zijn begeleidster wordt gebracht.  

We moeten nog tot 6 uur wachten 

voordat Els er is.  

Ze hadden pech onderweg en moesten 

door de ANWB weer op weg geholpen 

worden.  We maken kennis met elkaar. 

 

 

Dan gaan we eten, lekker buiten, : soep, 

salade, broodjes en sla en een lekker 

mousse-toetje. 

 

 

 Na het eten maken we een wandelingetje 

over het park, drinken nog wat en om half elf 

gaat iedereen naar bed. 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 6 september 2014  

 

Lekker uitslapen en langzaam ontbijten. Er worden boodschappen gedaan door Henriette en 

Tineke en na de lunch wandelen we naar het centrum. We kopen kaarten en nadat we in het 

zonnetje op een terrasje  wat lekkers hebben gedronken wandelen we weer terug naar het 

Lorkenbos en gaan de kaarten schrijven. We kunnen het goed met elkaar vinden!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henriette en Tineke gaan koken: slavinken, sla, bloemkool en aardappels uit de oven en 

vla/yoghurt met veel slagroom.  

 

’s Avonds wordt er Rummikub gespeeld en kijken we tv en hebben veel plezier …een 

programma over 50 jaar TROS  met Hans Liberg, waar we erg om moeten lachen. Daarna nog 

een optreden met veel Nederlandse artiesten. Het is al laat als we naar bed gaan! 

 

 

 

 

 



Zondag 7 september 2014  

Het weer is uitstekend. Na het ontbijt maken we rondwandelingetje in de omgeving en 

drinken koffie als we weer terug zijn.  

Henriette en Nel bakken heerlijke 

pannenkoeken, met kaas, spek, banaan en 

appel.  

 

 

 

 

Om twee uur komt de begeleidster van 

Robert hem ophalen. Hij kan niet wennen en 

heeft heimwee. We vinden het allemaal erg 

jammer dat hij zijn vakantie met ons  niet 

kan afmaken.  

 

We gaan te voet naar het Tegelmuseum, waar we rondkijken en de mooie tegels 

bewonderen. We mogen daarna ons eigen tegeltje schilderen.  

 



 

 

Dan wandelen we door naar restaurant de Waldhoorn waar we  lekker buiten kunnen eten:  

we kiezen uit loempia, halve haan, biefstuk,saté en vis. Frietjes en sla erbij en een heerlijk 

aardbeien met ijs toetje na. Dan lopen we terug naar het Lorkenbos.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Er hangt zelfs een Karel Appel in het                        
museum. 
 



Maandag 8 september 2014   

Om 9.00 uur ontbijt en 10.15 uur vertrekken we naar Het Openluchtmuseum. Frank werkt 

daar als vrijwilliger op de tram en kan  ons veel vertellen over  alles wat er te zien en te doen 

is. We maken eerst een rondrit met de tram en beginnen daarna aan de rondwandeling om 

alles wat nader te bekijken. We spelen een spelletje “beugelen”, bezoeken o.a. Spaarstation 

Dingenliefde, de melkfabriek, het schooltje, de tramremise, boerderijen en molens en het 

Zaanse Plein.  

 

 

 

 

 



 

We vermaken ons prima in de speeltuin, waar we ook onze lunchpauze hebben. 

 

 

 

We drinken wat op het terrasje en shoppen  in de souvenirwinkeltjes. Terug in Otterlo doen 

we nog wat boodschappen en gaan thuis een potje koken:  nasi met kip en wokgroente en 

vla/yoghurttoetje toe. s Avonds wordt er tv gekeken en mens-erger- je -niet gespeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 9 september 2014  

’s Ochtends maken we een speurtocht over het terrein van Het Lorkenbos, waarbij we een 

schat moeten zoeken.  Die vinden we (nog) niet.  We zijn ergens verkeerd gelopen en 

hebben geen zin om weer helemaal terug te gaan.  

 

Na de lunch gaan we de Zandsculpturen  in Garderen bekijken met als thema De Gouden 

Eeuw. Heel erg interessant; het is er erg druk. Ook moeten we hier uitgebeelde kinderliedjes 

raden. We herkennen ze bijna allemaal.  

 

 

Kinderliedjes raden: “Naar bed naar bed zei Duimelot” . 



 

“Twee emmertjes water halen”, denken wij. 

 

We eten nog een lekker ijsje en maken een mooie rit via Kootwijk terug. 

 

 

Onderweg doen we nog even boodschappen in Harskamp. We eten zalm uit de oven, 

sperziebonen, sla en aardappeltjes uit de oven. Lekker toetje toe. ’s Avonds doen we 

spelletjes en kijken televisie. 

 

 



Woensdag 10 september 2014  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijt vertrekken we naar Burgers Bush. Er is veel te zien, vooral de  chimpansee- 

tweeling  is grappig. We eten de broodjes in de bush (lekker warm). Na nog wat souvenirtjes 

te hebben gekocht maken we een excursie naar de Posbank.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hei staat mooi in bloei en vanaf het hoogste punt bij Paviljoen de Posbank hebben we 

schitterend uitzicht! Dan via Velp terug naar Otterlo, waar we spaghetti eten met tonijnsaus 

en een salade. Toetje toe.. lekker!! Na het eten gaan een paar van ons nog even de 

speurtocht van gisteren afmaken en vinden de schatkist. Het was een gezellige dag! 

 



Donderdag 11 september 2014  

In de ochtend gaan we naar  het pluimveemuseum in Barneveld. We bekijken de 

tentoonstelling, houden pasgeboren kuikentjes vast, en doen mee aan een veiling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dan naar centrum Barneveld; we picknicken met warme broodjes en een sapje op een 

bankje in de zon. Dan gaan we shoppen…en kopen van alles en nog wat: vooral kleren. Nog 

een ijsje op een terrasje en dan terug naar Otterlo.  

 

 

 

We drinken koffie, pakken de koffers alvast in en wandelen tegen zessen naar de pizzeria in 

het dorp. We eten shoarmaschotel, pizza’s en hamburgers met friet. Dat is genieten!! Thuis 

gekomen  praten we nog een tijdje na over de afgelopen week. Iedereen heeft een 

fantastische vakantie gehad! 



 

Vrijdag 12 september 2014  

 

Om half negen zitten we aan het ontbijt. Om 9.15 uur wordt Els opgehaald en 10 minuten 

later staat de taxi voor Marijke en Pier klaar om hen terug naar Sneek te brengen. Frank, 

Henriëtte en Tineke rijden met Nel naar Veenendaal , waar Nel om kwart voor elf wordt 

opgehaald door haar zus en een vrijwilliger. Om half 12 zijn we dan terug in Arnhem bij 

Tendens. Het is een erg fijne vakantie geweest! 

 

 


